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Kerstoverdenking 
Want een kind is ons geborené 

Voor veel mensen is een kind heilig. De zwarte-piet-problemen zijn hoog 
opgelopen, omdat mensen het gevoel hebben dat een onschuldig 
kinderfeest wordt ontheiligd door beschuldiging van racisme. Het seksueel 
misbruik van kinderen is een doodzonde. Velen in onze samenleving pleiten 
voor een kinderpardon. Omdat kinderen van vluchtelingen niet de dupe 
mogen worden. In de kerstnacht collecteren we voor de Syrische kinderen, 
die de 8e oorlogwinter ingaan. In de week vóór Kerst ontvangen we 
ruimhartig alle kinderen van de openbare basisschool, samen met hun 
(groot) ouders, in de dorpskerk van Renesse voor de kerstmusical. 

In de Bijbelverhalen staat het kind niet zo centraal. Daar gaat het meer over 
de betekenisvolle belofte van het kind. Dat begint al met Abraham, die in zijn 
kind het teken en de zegen mag zien van een groot nageslacht. Zulke 
zegenrijke kinderen worden vaak niet gemaakt door mannetjesputters, maar 
geboren uit onvruchtbare vrouwen. Als een geschenk uit de hemel. In de 
donkere dagen en oorlogsjaren van Jesaja profeteert hij over een groot licht 
voor een volk dat in duisternis wandelt. ñWant een kind is ons geborenéò 
(Jesaja 9,5). En dit kind ontvangt vóór zijn geboorte al de bijnaam van 
óvredevorstô. Velen hebben in dit kind Jezus herkend. Ook al richt deze 
profetie zich mogelijk op de geboorte van Hizkia, de rechtvaardige koning in 
een onrechtvaardige tijd. Desalniettemin kan een profetie zich steeds weer 
opnieuw actualiseren in een bijzonder kind dat later in de tijd geboren wordt. 

En zo komen we uiteindelijk na een lange profetische voorgeschiedenis 
terecht bij de geboorteverhalen van Jezus, volgens de evangelisten Matteüs 
en Lucas. Want de andere twee evangelisten Marcus en Johannes slaan dat 
hoofdstuk over en openen hun evangelie met de volwassen doop van Jezus 
in de Jordaan. Zij concentreren zich helemaal op die 3 cruciale laatste jaren 
van Jezusô leven als dertiger.  

Matteüs belicht Jezus via de Joodse stamboom als zoon van David. Hij laat 
Jezus adopteren door Jozef, die aanvankelijk van Maria wil scheiden omdat 
zij vreemd gegaan zou zijn. De Joodse Matteüs grijpt hier terug op de 
profetie van Jesaja 7,14 over een komend kind met de naam Immanuël, 
óGod met onsô. Matte¿s beschrijft ook de kindermoord te Bethlehem door de 
wrede koning Herodes. Jozef en Maria  ontsnappen met hun kind door de 
ingeving van een engel. Zij vluchten met Jezus naar Egypte, zonder pardon. 
Jezus als vluchtelingenkind. De collecte voor de Syrische kinderen past bij 

het Kerstverhaal. 
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De evangelist en historicus Lucas concentreert zich meer op de 
wereldgeschiedenis. Hij beschrijft de geboorte van Jezus tijdens de politiek 
van keizer Augustus en landvoogd Quirinius van Syrië. Terwijl  de verheven 
keizer Augustus zijn macht demonstreert met een volkstelling, wordt in alle 
anonimiteit en min of meer illegaal in een stal in Bethlehem de Redder der 
wereld geboren. Een weerloos kwetsbaar kind, te vondeling gelegd in een 
voederbak door wanhopige ouders. En ontdekt door de herders van het 
open veld, weer getipt door een engel. 

Toch wel heel bijzonder. Dat God  zich zo laat kennen in een weerloos kind. 
En uiteindelijk in een weerloze slaaf. Van kribbe tot kruis, uit hetzelfde hout 
gesneden. We zingen het in de kerstnacht: Stille nacht, heilige nacht. 
Hulploos kind, heilig kind.                                                      

ds. Piter Goodijk 
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Geertgen tot Sint Jans 
de aanbidding der koningen 

Van Geertgen tot Sint Jans, ook wel Gerrit van Haarlem genoemd, 
weten we maar heel weinig. Hij werd waarschijnlijk geboren in Leiden 
tussen 1460 en 1465 en is maar ongeveer 28 jaar geworden. Zijn 
oeuvre is dus maar klein. Hij was lekenbroeder in het klooster van Sint 
Jan in Haarlem. Dat kunnen we lezen in het Schilderboeck van Karel 
van Mander. Zijn stijl is heel kenmerkend: hij schildert slanke 
popperige figuren met een eivormig hoofd en een lang voorhoofd. 
Daardoor weten we, dat twee zijpanelen van een altaarstuk in de Sint 
Janskerk in Haarlem, van zijn hand zijn. Maar die zekerheid hebben 
we bij de meeste van zijn schilderijen niet. In het Rijksmuseum in 
Amsterdam kunnen we ñDe aanbidding van de koningenò zien. (Het is 
nu uitgeleend aan het museum Boymans van Beuningen). Rechts 
zien we Maria, Jozef en de pasgeboren Jezus. Links de drie 
ñkoningenò, die in de nieuwe bijbelvertaling magi±rs genoemd worden, 
met hun geschenken. Op de achtergrond de aankomst van de drie 
stoeten van de koningen. Ze verbeelden ook drie generaties en ze 
komen uit de drie toen bekende werelddelen Europa, Azië en Afrika. 

In memoriam 
door ds. Piter Goodijk 

Overleden is op 17 september op 84-jarige leeftijd 
in het ziekenhuis te Goes ons gemeentelid 
Tona(To) de Feiter-Kosten van de Mauritsweg 13. 
De crematieplechtigheid vond plaats op 21 
september te Middelburg. Daar spraken haar 
beide zonen Huib en Jaap en haar zus Janny 
Dooge liefdevolle woorden over hun moeder en 
zus, die veel van de natuur hield. Ds. Goodijk las 
uit Matteus 6,25-34: ñKijk naar de vogelen des 
hemels en de leli±n des veldsò. Zoveel te meer 
zorgt God voor ons mensen. Wees dan niet te 
bezorgd. Na de afscheidsbijeenkomst in 
Middelburg kwamen nog vele dorpsgenoten naar 
het dorpshuis in Renesse om Siem en de familie 
te condoleren. Dat heeft hen zeer goed gedaan. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.duurzaameinde.nl/wp-content/uploads/2015/10/Allerzielen-gedenkdag-overledenen-Katholiek-kaarsje-branden.jpg&imgrefurl=http://www.duurzaameinde.nl/allerzielen-betekenis-dood/&docid=VLjsDb98OlI8mM&tbnid=sjtyqpUKGitOsM:&vet=12ahUKEwiI6trIo_XeAhUE3KQKHdN7Bv84ZBAzKAMwA3oECAEQBA..i&w=500&h=870&hl=nl&bih=701&biw=1279&q=kaarsje opsteken&ved=2ahUKEwiI6trIo_XeAhUE3KQKHdN7Bv84ZBAzKAMwA3oECAEQBA&iact=mrc&uact=8
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Op zondag 23 september is de gedenkster van To door Janny toevertrouwd 
aan het gedenkkleed van de kerk. We wensen Siem en allen die To missen 

Gods zegen. 

Overleden is op 28 oktober op 70-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Goes 
Margaretha Francisca Maria Schoonaard-Bont. De crematieplechtigheid 
vond plaats te Rotterdam op 3 november. Daarbij werd Martha herdacht 
door haar dochter en kleindochters en hield ds. Goodijk een overdenking bij 
Lucas 10,38-42. Haar kist werd besprenkeld met het wijwater van de Doop. 
We herinneren ons Martha als een zorgzame en dienstbare vrouw voor 
velen. Haar gedenkster werd op 11 november toevertrouwd aan het 
gedenkkleed van de kerk. We wensen haar man Hans, in de Vronenburg 
1/33, en allen die haar missen veel sterkte. 

Overleden is op 8 november op 86-jarige leeftijd in zijn woning aan de Jan 
Delstlaan 8 Theunis Philippus Klink. Zijn begrafenis vond plaats op zijn 
verjaardag, 13 november, te Noordwelle, na een afscheidsdienst in het 
dorpshuis. Daarbij las ds. Goodijk uit  1 Corintiërs 13, over de liefde die de 
vriendelijke Theun zo diep verbond met zijn onafscheidelijke Tina. Wat 
zullen we die twee missen op dat bankje voor de begraafplaats, aan de 
Wellandweg, als trouwe maatjes en wakers over Noordwelle. Tijdens de 
begrafenis vloog er een zware DC-9 (in de vorm van een helikopter) over de 
begraafplaats. Een laatste groet van zijn geliefde vliegtuig. We wensen Tina, 
die er altijd voor zorgt dat de preekstoel glimt, Gods zegen en goede moed 

voor de tijd die komt. 

Overleden is, zeer onverwacht, op 18 november op 76-jarige leeftijd in het 
ziekenhuis Trijntje (Tinie) Cornelia van Klaveren-Dallau. De 
crematieplechtigheid vond plaats op 26 november te Middelburg, na het 
luiden van de kerkklok van Renesse, als afscheidsgroet van het dorp. Tinie 
is haar hele leven zeer gastvrij geweest. Er kon altijd een bord bij. Iedereen 
was welkom en werd warm en liefdevol ontvangen. Haar grote missie was 
verzorgen. Niet alleen van haar geliefde man en (klein)kinderen, maar van 
ieder die het nodig had. Wij wensen haar man, die alleen achterblijft op de 
Jan van Renesseweg 11, veel sterkte. Gelukkig woont zijn zoon Peter naast 
hem en heeft hij veel steun aan zijn familie. 

Op de gedenkzondag van 25 november 2018 zijn in de dorpskerk van 
Renesse bij kaarslicht alle 24 namen genoemd van onze dorpsgenoten uit 
Renesse en Noordwelle, die ons het afgelopen jaar ontvielen: 

29-12-17 Jacobus(Koos) Andries Kenters, 81 jaar 

 9- 1-18  Ipe Hendrik Veling, 67 jaar  
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18- 1-18 Bastiaantje(Sjanie) Adriaantje Brandwijk-Zevenbergen, 64 jaar                        

31- 1-18 Jan van den Hoek, 82 jaar  

 1- 2-18 Adriana(Ria) Cornelia Simons-van der Slikke, 67 jaar 

 2- 2-18 Johanna(Jo) Smits-Flaes, 94 jaar  

23- 2-18 Jansje(Janny) van Hengel-Stuijt, 88 jaar 

 8- 3-18 Jacoba(Koos) Tona Bezuijen-Kristelijn, 99 jaar 

 9-3-18 Cornelis(Kees) Theophile Hart, 87 jaar 

11- 3-18 Janus(Jan) Machiel Schipper, 91 jaar  

29- 3-18 Dirkje de Glopper-den Haan, 93 jaar  

 9- 4-18 Tiny Verkaaik-Sluyters, 87 jaar 

14- 4-18 Marinus(Rien) Johannes Schaleven, 80 jaar  

 6- 5-18 Arie Kort, 89 jaar 

14- 5-18 Jo ten Cate-van Essen, 87 jaa 

24- 5-18 Petrus(Peter) Maria Meijrink, 73 jaar  

28- 5-18 Catharina(Catrien) Wagemaker-Oosse, 86 jaar 

20- 6-18 Gerardus Johannes(John) van Krevelen, 73 jaar  

13- 8-18 Jan Hendrik Bornebroek, 65 jaar 

19- 8-18 Egbert van Toledo, 72 jaar 

17- 9-18 Tona(To) de Feiter-Kosten, 84 jaar  

28-10-18 Margaretha(Martha)Francisca Maria Schoonaard-Bont, 70 jaar                                

 8-11-18 Theunis(Theun) Philippus Klink, 86 jaar 

18-11-18 Trijntje(Tinie) Cornelia van Klaveren-Dallau, 76 jaar 
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Kerstkaartenactie 

Bedankt voor uw inzet voor de Kerstkaartenactie van de 
diaconie! 
Ook dit jaar was er weer een kerstkaartenactie van de diaconie. Ieder 
jaar lijken er weer meer kaarten te worden ingeleverd in onze kerk! 
Door gemeenteleden werden in de kerken van Renesse en 
Noordwelle kerstkaarten ingeleverd voor gedetineerden en mensen in 
de dak- en thuislozenopvang. Eind november kon onze diaconie 229 
kaarten ter verspreiding opsturen. Uw kaarten worden via het 
Justitiepastoraat, Leger des Heils en Stichting Epafras in de 
instellingen overhandigd aan de doelgroep. Deze kaartenactie geeft 
mannen en vrouwen die hun familie moeten missen belangrijke steun, 
via uw unieke en persoonlijke boodschap. Het doet ons een 
genoegen hiermee veel mensen te kunnen verrassen. Bedankt voor 
alle inzet! 

Diaconie PKN gemeente Renesse/Noordwelle 

Boeken 
Het relaas van een week boeken.  
Het is 20 november. Het is bijzonder koud voor de tijd van het jaar, maar we 
hebben afgesproken om boeken te gaan sorteren. Nadat de persberichten waren 
verschenen over de boekenmarkt komen vele Renessenaars tot de ontdekking dat 
dit een goede gelegenheid is om wat boeken op te ruimen. En niet alleen uit 
Renesse, zelfs iemand  uit Oosterland neemt de moeite om boeken naar Renesse te 
brengen.  
Deze dinsdag is een deelnemer van de boekenploeg jarig en we beginnen bij Bé 
Huttinga met koffie en wat lekkers van de jarige. Maar ondanks de kou moet er wel 
gewerkt worden. Met maar liefst 7 mannen gaan we aan het werk.  
 

                                                                 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimgz.rgcdn.nl%2F1e68baf4ef1045068f46f8f40a947152%2Fopener%2FBoeken-foto-Omroep-Zeeland.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.omroepzeeland.nl%2Fnieuws%2F104333%2FWeek-van-het-Zeeuwse-Boek-in-het-teken-van-sport&docid=M94Wa9nTgdR8sM&tbnid=zOi66ndrO9c7vM%3A&vet=10ahUKEwjh5Z_0rPXeAhUC26QKHXVdAfoQMwhEKBMwEw..i&w=770&h=433&hl=nl&bih=701&biw=1279&q=boeken&ved=0ahUKEwjh5Z_0rPXeAhUC26QKHXVdAfoQMwhEKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimgz.rgcdn.nl%2F1e68baf4ef1045068f46f8f40a947152%2Fopener%2FBoeken-foto-Omroep-Zeeland.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.omroepzeeland.nl%2Fnieuws%2F104333%2FWeek-van-het-Zeeuwse-Boek-in-het-teken-van-sport&docid=M94Wa9nTgdR8sM&tbnid=zOi66ndrO9c7vM%3A&vet=10ahUKEwjh5Z_0rPXeAhUC26QKHXVdAfoQMwhEKBMwEw..i&w=770&h=433&hl=nl&bih=701&biw=1279&q=boeken&ved=0ahUKEwjh5Z_0rPXeAhUC26QKHXVdAfoQMwhEKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://imgz.rgcdn.nl/1e68baf4ef1045068f46f8f40a947152/opener/Boeken-foto-Omroep-Zeeland.jpg&imgrefurl=https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/104333/Week-van-het-Zeeuwse-Boek-in-het-teken-van-sport&docid=M94Wa9nTgdR8sM&tbnid=zOi66ndrO9c7vM:&vet=10ahUKEwjh5Z_0rPXeAhUC26QKHXVdAfoQMwhEKBMwEw..i&w=770&h=433&hl=nl&bih=701&biw=1279&q=boeken&ved=0ahUKEwjh5Z_0rPXeAhUC26QKHXVdAfoQMwhEKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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de boekenploeg op een koude novemberdag; van links naar rechts; Maarten van 
Leeuwen, Henk Mos, Wim van der Waal, Sjaak Lemsom, Walter Visser en Henk 
Smits. Op de foto ontbreken Tjibbe de Vries en Be Huttinga. 
 
Daar we maar een beperkt aantal boeken aan kunnen bieden op de boekenmarkt 
selecteren we een gedeelte voor de Renessedag. We houden een ruim aanbod 
over voor de boekenmarkt over 4 dagen. Voor de boekenmarkt staan nu 6 pallets 
gereed met elk 35 kratten met boeken. Dat zijn meer dan 4000 boeken. Dan staan 
er in de boekenkast in de kerk ook nog een 300 boeken. 
Tijdens deze bijeenkomst zijn gelijk de plannen voor vrijdag en zaterdag besproken, 
zodat alles goed zal verlopen. We hebben daar in de loop der jaren behoorlijk veel 
ervaring mee opgebouwd.   
Op vrijdagmorgen onder leiding van Sjaak Lemsom is de kerk klaar gemaakt om de 
boeken te plaatsen, en om 2 uur stonden Walter en Bé met 2 aanhangers vol met 
kratten gevuld met boeken voor de deur van de kerk. Het lossen is in een mum van 
tijd gebeurd. De boeken worden zo netjes mogelijk geplaatst, Maarten van 
Leeuwen hanteert nog de stofdoek om de stoffige boeken stofvrij te maken. De 
dames die het koor aan het inrichten zijn voor verloting en verkoop van allerlei 
lekkere dingen hebben inmiddels de koffie bruin. En ruim voor 4 uur was deze klus 
geklaard. We zijn er zelf versteld van.  
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Toch zijn we niet optimistisch over de verkoop de volgende dag. Er zijn veel 
evenementen op Schouwen-Duiveland en men voorspelt veel regen. 
Als we zaterdagmorgen het koor en de kerk in gereedheid brengen om onze gasten 
te ontvangen zijn er toch al mensen voor 10 uur aan het snuffelen in de boeken. 
Ook zijn er mensen die nog boeken brengen, kortom het is al heel vroeg druk in de 
kerk. Vanuit mijn kassiersplaats in de kerk zie ik in het koor een hele rij klanten 
staan bij de verkoop van oliebollen.  
Om half elf is het ook in de kerk een drukte van belang. Regelmatig komen er 
klanten die vragen waar staan dit soort boeken. Onze medewerkers weten meestal 
waar de boeken staan. Zij hebben het er druk mee. Bovendien worden de lege 
plaatsen van de verkochte boeken weer snel aangevuld.  
Rond de klok van 12 uur wordt het veel rustiger in de kerk. Dat weten we uit 
ŜǊǾŀǊƛƴƎΦ !ƭǎ ƘŜǘ ƪŀƴ ŘƻŜƴ ǿŜ ƴŀ Řƛǘ ǘƛƧŘǎǘƛǇ ƛŜǘǎ ŜȄǘǊŀΩǎ ƻƳ ŘŜ ǾŜǊƪƻƻǇ ƻǇ ǇŜƛƭ ǘŜ 
ƘƻǳŘŜƴΦ 5ƛǘ ƧŀŀǊ ƘŜōōŜƴ ǿŜ ŜǊǾƻƻǊ ƎŜƪƻȊŜƴ ƻƳ ƪǊŀǘƧŜǎ ǘŜ ǾŜǊƪƻǇŜƴ ǾƻƻǊ ϵ млΣҐ Ŝƴ 
die mogen gevuld worden met boeken tot een maximum van 20 stuks. Dit alles in 
het kader van een variant op  Black Friday. 
Intussen krijg ik berichten uit het koor. De oliebollen zijn op, de pannen 
erwtensoep zijn leeg, de zelfgebakken heerlijkheden en zelfgemaakte jam is op, 
alle loten zijn verkocht. Kortom de beurskoersen stijgen.  
Om 3 uur ben ik streng, want ik kondig de onherroepelijke sluiting van de 
boekenmarkt aan. En dan wordt het spannend. Hebben we wat verdiend voor het 
ƻƴŘŜǊƘƻǳŘ Ǿŀƴ ŘŜ ƪŜǊƪΚ  ¢ƻǘŀŀƭ ϵ мΦплсΣ ǿŀŀǊǾŀƴ ϵ тсп ǳƛǘ ǾŜǊƪƻƻǇ ƪƻƻǊ Ŝƴ ϵ спн 
uit boekenverkoop.  
Terwijl we het resultaat aan het berekenen zijn worden door andere medewerkers 
de overgebleven boeken weer op de aanhangers geplaatst en wordt de kerk weer 
opgeruimd. De najaarsboekenmarkt is weer afgelopen. Traditioneel is ook het Rode 
Kruis aanwezig met een kraam waar handwerkspullen worden verkocht. Ik heb 
vernomen dat oo zij goede zaken hebben gedaan. 
In april hopen we de volgende markt weer te kunnen organiseren.  Mocht u 
boeken willen leveren dat kan bij Wim van der Waal, melden op telefoonnummer 
0111-461745, e-mail waalrenesse@zeelandnet.nl  

De open kerk 
De stiltehoek 
In de Jacobuskerk is er een stiltehoek, met kaarsentafels, een icoon, 
gebedsteksten en een schrift, waar mensen hun voorbeden in kunnen 
schrijven. Ook staat er een bank waar de mensen in stilte kunnen 
bidden. Tijdens de zomerperiode op woensdag  is de kerk open en 
kunnen mensen hun kaarsje branden. Ook is er altijd een pastor 

mailto:waalrenesse@zeelandnet.nl
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aanwezig. Sommige mensen willen praten, over hun verdriet en 
zorgen. Met een kopje koffie erbij heb je hele gesprekken. Het is heel 
fijn om mensen op deze manier te helpen. Er zijn mensen die blij en 
opgelucht weggaan. Sommigen hebben wat meer tijd nodig. Er zijn 
mensen die de andere week terugkomen om je nog te bedanken voor 
het gesprek dat hen zo geholpen heeft. En die mensen zie je elk jaar 
terugkomen. Daar bouw je een band mee op. Ook komen er mensen 
kerken. 

Recreatiepastoraat. 
In de zomermaanden van april tot oktober is de kerk gedurende de 
woensdagen open voor bezichtiging van de kerk, kerktoren 
beklimming, boekenhoek, koffiedrinken en kaarsje branden. 
Er is 4 x avondmarkt en ook dan is de kerk open. Veel toeristen doen 
onze kerk aan. Luisteren naar orgelspel. 
Indien mogelijk is er op woensdag een gids, die bezoekers rondleidt 
en uitleg geeft over de rouwborden en predikantenborden die in de 
kerk hangen en de  geschiedenis van de kerk. 
Bij de torenwachters kunnen de mensen een kaartje kopen, om de 
toren te beklimmen. Daar kun je voor ú2 een boek kopen waarin de 
rijke historie van de kerk staat beschreven staat. 
Achterin de kerk bevindt zich het koor, een ruimte om koffie en thee te 
drinken en een krant te lezen. Daar is een gastvrouw, die verzorgt de 
koffie of thee. Veel mensen komen na het bezoek aan de kerk of 
markt een kopje koffie drinken. Leuke gezellige verhalen worden 
verteld. En zo leer je elkaar kennen. Je hoort van mensen dat deze 
kerk gastvrijheid en warmte geeft. Het gevoel van: ik ben thuis. 
Tijdens de opening van de kerk wordt er door een gastorganist op het 
orgel gespeeld. Veel mensen zitten in de banken om daarnaar te 
luisteren.  
Boven de hoofdingang van de kerk is de Jacobusschelp ingemetseld. 
Een pelgrim lopend of op de fiets die op weg is naar Santiago de 
Compostella en die onze Jacobuskerk aandoet kan een 
pelgrimsstempel vragen. Als de kerk gesloten is kan dat  bij de 
pastorie. Elk jaar is er in de kerk een expositie van een 14-tal 
amateurkunstenaars uit Renesse. De expo wordt in april geopend en 
blijft hangen tot september. Wij vragen geen entree; een kleine 
bijdrage voor een kaarsje, thee of koffie is welkom. 
Adrie de Goede. 
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Kaleidoscope 
Door Henk Franken 

Geregeld werken de vier muzikanten van Kaleidoscope mee aan de 
diensten in de Jacobuskerk. Kaleidoscope? Wat is dat dan? Een 
band? Nou nee, dan denk je misschien aan popmuziek en die vlag 
dekt de lading niet van wat ze brengen. Een ensemble dan? Tja, zou 
kunnen, maar dat klinkt weer zo klassiek. Een kwartet is het wel. 
Alhoewel dat toch ook weer een bepaalde stijl oproept, die niet 
overeen komt met hun muziek. 

Kaleidoscope is als een kaleidoscoop, je weet wel, zoôn koker waar je 
in kijkt, terwijl je allerlei kleurrijke constellaties ziet die veranderen als 
je de koker draait voor je oog.  

De muziek van Kaleidoscope is nogal divers : twee zangeressen en 
twee gitaristen/zangers brengen een repertoire dat varieert van Ierse 
hymns tot Sefardische (=Spaans-Joodse) liederen met daartussen 
stijlen zoals protestsongs uit de sixties, Franse chansons, negro-
spirituals, Latijns-Amerikaanse liederen van Mercedes Sosa, gospels, 
Jiddische liederen etc. 

Kaleidoscope heeft als kenmerkende stijl meerstemmige zang 
begeleid door akoestische gitaren, soms ook dulcimer (een Keltisch 
tokkelinstrument) en wat licht slagwerk. En de liederen moeten een 
inhoud hebben die tot nadenken stemt, vragen oproept, statements 
maakt. Kortom, ze gaan ergens over. Zeer geschikt dus als aanvulling 
op een dienst zoals die gebruikelijk is in de Jacobuskerk. Die gaat ook 
ergens over, stemt tot nadenken, roept vragen op. De mensen zitten 
daar niet om elkaar warm te houden, geloof dat nou maar niet. 

Ook werkt Kaleidoscope steevast mee aan de zomeravondconcerten 
in de Jacobuskerk. Maar dat is op dit moment niet actueel. Wat wel 
actueel is, dat is hun ondersteuning van een klein projectkoor dat 
meewerkt aan de kerstavonddienst op 24 december a.s. Samen met 
een tiental zangers (m/v) brengen ze bijzondere kerstliederen. 
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Kaleidoscope is : Donna Oostdijk en Liesbeth Franken, zang, Arjen de 
Jongste en Henk Franken, gitaar en zang. 

Hopelijk bent u nieuwsgierig geworden. Kom een keer luisteren ! 

Mag ik u voorstellen: Janny de Jonge 
Een bijdrage van Wim van der Waal. 
Ik stel u voor aan Janny de Jonge uit Renesse, de partner van Bruno 
van den Hoek, die ik u een aantal nummers terug  voor mocht stellen. 
Janny is 51 jaar geleden in Bruinisse geboren, maar inmiddels woont 
zij al 25 jaar in Renesse. In Renesse heeft zij op diverse adressen 
gewoond onder andere in de Lindelaan, de Zeeanemoonweg en nu in 
de Zeedahliaweg. In Bruinisse heeft Janny de Christelijke lagere 
school gevolgd, en in Zierikzee de Christelijke Mavo. Sinds 2009 is zij 
werkzaam bij de Gemeente Schouwen-Duiveland in het Sociaal 
Domein, als procesbegeleider. Het Sociaal Domein gaat over 
mensen, over wonen en werken, over betrokkenheid bij de 
maatschappij. En hierbij stopt het voorstellen van Janny de Jonge. 
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Door haar werkzaamheden kreeg Janny contact met Joke Broekhuis. 
In het verleden heb ik mevrouw Broekhuis ook via dit blad aan u voor 
mogen stellen.  Zij is partner van het Bureau B&W uit Renesse. Dit 
bureau zorgt voor projectondersteuning in de zorg, welzijn en  
publieke sector. Dan is het idee geboren voor  het project Renesse 
durft te vragen. Een idee op tafel brengen is één, de uitvoering is 
twee. Tijdens de algemene vergadering van de Dorpsraad Renesse in 
2016 hebben de dames aandacht gevraagd voor het idee. Daar zijn 
de eerste contacten gelegd en meldde zich een aantal inwoners van 
Renesse die mee wilden helpen.  
In grote lijnen komt het er op neer dat men contacten gaat leggen met 
inwoners die behoefte hebben aan een beetje hulp, die eenzaam zijn, 
of met mensen die gezamenlijk wat willen ondernemen. Door dit 
overal te vertellen, met de aandacht van de plaatselijke pers, en de 
samenwerking met twee vrijwilligers vanuit de kerk kwam de 
hulpvraag op gang. Mensen vragen niet zo snel om hulp, men wil er 
niet graag voor uitkomen dat men zich eenzaam voelt. Je laat niet 

blijken 
dat je veel 

dingen 
gaat 

vergeten. Hoe kom je dan met deze doelgroep in contact.  Door de 
samenwerking met een aantal organisaties, zoals Buurtzorg, Allevo, 
Zorgschakels, SMWO en Zeeuwland is een goede start gemaakt. 
Deze organisaties komen achter de voordeur bij de mensen en 
signaleren de adressen waar men wel een hulpje kunnen gebruiken. 
Zullen we eens een paar voorbeelden gaan noemen. 
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Iemand is alleen, de kinderen wonen ver weg en zie je ook niet elke 
week. Misschien is er een goede buur die de boodschappen wil doen. 
Maar weet die goede buur of zijn buurman of  haar buurvrouw 
behoefte aan hulp heeft? 
 Veel mensen stellen het op prijs als er regelmatig iemand langs komt 
om een praatje te maken of misschien wel een potje Rummy Cup te 
spelen. 
Weer een ander is mantelzorger voor zijn of haar partner. Toch wel 
fijn als er dan af en toe iemand is die bij de partner op visite komt, en 
de mantelzorger tijd heeft om eens naar de kapper te gaan, of een 
baantje te gaan zwemmen. We moeten met zijn allen OMZIEN NAAR 
ELKAAR.  
Hoe meer onze maatschappij digitaliseert hoe meer ouderen moeite 
hebben om alles te volgen op dit gebied. Recent nog met het 
vervallen van analoge TV en radio. Je ziet het ook met bestellen van 
medicijnen, het betalingsverkeer, contacten met de overheid 
enzovoort, dan kan het een rustgevende gedachte zijn als je om hulp  
kan vragen  bij ñRenesse durft te vragenò. 
 
Voor alle duidelijkheid, het is niet de bedoeling dat Renesse durft te 
Vragen wordt ingeschakeld om allerlei klusjes te doen. 
Vrijwilligerswerk moet geen beroepskrachten werk uit handen nemen. 
Er is een samenwerking met de Stichting SMWO, waar men een 
beroep op kan doen als er zich problemen voordoen.  
Zo is er 2 jaar geleden een groep van vrijwilligers gestart en op dit 
moment bestaat deze groep uit 12 personen.  Naast genoemde 
activiteiten heeft het project nog meer pijlen op haar boog. Om 
saamhorigheid te kweken zijn er initiatieven genomen om een paar 
clubs op te richten. In de eerste plaats noem ik De Wandelclub. Twee 
maal per week komt een 10-tal wandelaars bijeen om een leuk 
wandelingetje te maken. Dat gebeurt op woensdagavond  met een 
vertrek om  19.00 uur en op vrijdagmorgen om 9.30 uur, beide keren 
vertrekt men vanaf het Dorpshuis. Men loopt ongeveer een uur er 
wordt rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van alle 
wandelaars. Na de vrijdagmorgen wandeling wordt een kopje koffie 
gedronken bij het Wapen van Zeeland. 
Dan komen eens in de drie weken 12 dames bij elkaar om creatief 
bezig te zijn in een Brei-en Haakclub. Niet alleen voor geoefende 
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handwerkdames (en misschien ook heren),maar ook voor 
beginnelingen.  
Het zijn heel wat activiteiten, maar daarnaast organiseert men 
workshops, onder andere op het gebied van het maken van 
kerststukjes. Renesse durft te vragen werkt met een zeer bescheiden 
budget. Drie maanden geleden heeft men een folder laten drukken 
welke met Vanôt Kerkplein huis aan huis is bezorgd. De reacties om 
hulp waren klein, maar waar wel reacties op kwamen: de activiteiten.  
Een mooie website zou wenselijk zijn, maar daar zijn geen middelen 
voor, maar men kan veel informatie terugvinden op de Facebook 
pagina: Renesse durft te vragen. Op deze pagina vindt men diverse 
voorbeelden van vraag en aanbod en activiteiten.  
Kent u iemand die zo nu en dan een beetje hulp kan gebruiken of zou 
u wel hulp willen bieden, meldt u dan aan via 
renessedurfttevragen@gmail.com of via het  SMWO telefoon 0111-
453444. 

Het grote geringe 
Wij zijn hier als bevlogenen om bijeen;                                                                                                                                

een engel daalde onlangs naar beneden                                                                                                                                                       
ons te troosten. Moegestreden als we zijn,                                                                                                                                                     

in onze maag de zware steen 

van niet meer weten hoe met dit kind                                                                                                                                                              
steeds weer proberen op te staan.                                                                                                                                                                       
brengt toch licht? Het is niet aan.                                                                                                                                                        
Is ôt daarom dat het ons niet vindt? 

Wie steekt aan wat schijnt uitgedoofd,                                                                                                                                               
wie telt de waarde van ons klein getal,                                                                                                                                             

wordt in het wonder nog geloofd? 

Waar twee of drie vergaderd zijn zal                                                                                                                                              
dit kind zijn, dat is beloofd.                                                                                                                                                               

In het geringe is het al. 

Noordwelle, Adventssonnet, Marlies Deurloo. 

mailto:renessedurfttevragen@gmail.com
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Loterijverenigingen deel 2 
Op de 2e jaarvergadering van Hoop op Winst (21 Februari 1925) werd 
besloten het er net als de vorige keer van te nemen, al ñwas er niet 
veel om pot te verteerenò. De feeststemming leidde zelfs tot grote 
gulheid, waar men later spijt van zou krijgen. ñDaar een onzer leden in 
het huwelijk treed werd het plan geopperd deze een klein aandenken 
te geven. Met algemeene stemmen werd besloten zulks te doen.......... 
Na deze bespreking kwam een der leden met de opmerking ons lid J. 
v/d Werf zijn 25Jarig huwelijksfeest een dezer dagen herdenkt. Zou 
men daar dan buiten kunnen om die een aandenken aan te bieden. 
alle leden vonden van niet dus wordt besloten ook die iets te geven.ò 
Maar in de notulen van 11 juni 1927 staat te lezen dat een der leden 
ñhad bedankt als lid omreden hij zich achteren gesteld meen bij 
andere leden daar die bij in het huwelijk treden een cadeau kregen en 
hij dat niet had gehad....ò Ja, dat was iedereen vergeten en de fout 
was vooralsnog niet te herstellen.  

De secretaris  (M. de Roo) kan men humor niet ontzeggen. Zo schreef 
hij over de vergadering van 18 oktober 1928: ñDoor een der leden, het 
is mij ontgaan wie zo vernuftig was, werd opgemerkt het 5Jarig 
bestaan niet is herdacht wat door velen zoo werd betreurd dat men 
dadelijk maar feest wou gaan vieren. In elk geval werd besloten te 
wachten tot de jaarvergadering en dan feestelijk te herdenken (dat) wij 
in die 5 jaar nooit een prijs wonnen niettegenstaande wij elke 
jaarvergadering zeer hoopvol gestemd huiswaarts keerden.ò  

Na deze cynische afsluiting keerde plotseling het tij. ñZoo kwam dan 
op 1 Januari 1929 de heugelijke tijding voor de loterijvereeniging 
Hoop op Winst op een half lot. De 2000 gld prijs was getrokken wat 
beteekende aan ons zou worden uitbetaald achthonderd zeven en 
vijftig gulden. Redenen voor den voorzitter een spoedeischende 
vergadering uit te schrijven....ò In tegenstelling tot alle voorgaande 
vergaderingen werd die door 19 van de 20 leden bezocht! Alleen Jan 

http://2.bp.blogspot.com/-ZRmV2yHPuAA/T5Mm5QwI1rI/AAAAAAAAAp8/cvP7_QzQMPk/s1600/EngeltjeGroot.jpg
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v.d.Werf was door huiselijke omstandigheden afwezig, maar die kreeg 
in de feeststemming 1 gulden meer uitgekeerd dan de anderen, die 
elk 40 gulden kregen uitgekeerd. Die feeststemming was er ook op de 
jaarvergadering van 16 februari. 
ñ.....besloten wordt een wijntje te 
drinken en eenige sigaren te 
verstrekken en de avond verder 
genoegelijk door te brengen.... Dit was 
dan meteen ñde feestelijke herdenking 
(van het) 5 jarige bestaan, alhoewel 
wel een jaartje te laat.ò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze foto staat gemeentebode en dorpsomroeper Jan v.d.Werf 
vooraan in het midden. 

In de notulen van 21 juni 1930 wordt duidelijk dat er nog twee andere 
loterijverenigingen zijn en dat verscheidene leden van Hoop op Winst 
daar ook lid zijn.  

We lezen heel weinig over onenigheid. Soms kan men vermoeden dat 
er wel wat gebeurd is. 

ñ28 Febr 1931........Doordat den Heer M de Roo secretaris tevens van 
onze vereeniging heeft bedankt leest de voorzitter zelf de Notulen 
voor van de vorige vergadering......Door de vacature M de Roo werd 
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overgegaan tot stemmen van een secretaris waarvoor gekozen werd 
den Heer G Horst. Die ook deze benoeming aannam en uit 
dankbaarheid voor deze Functie 1/20 Lot Witte Stad schenkt aan 
onze vereeniging........ Als voren over te gaan tot onze jaarlijksch 
feestavond werd den Heer G Horst als Keurmeester aangesteld over 
de wijn die bij deze gelegenheid zou worden geschonken. Na een 
paar glaasjes te hebben gebruikt rapporteerde hij de goedkoopste de 
beste.ò 

ñ22 Oct 1931...........Even vermelden we nog dat onze 
Penningmeester (B.Geleijnse) deze avond nogal humoristisch was 
aangelegd, hetwelk bleek uit het volgende. 

Hoop op Winst moest weer falen 

er is niets te halen 

dus maar weer opnieuw betalen. 

ñ23 Juni 1932 (.........)Het niet aanwezig zijn van den Voorzitter den 
Heer G v sluis licht hierin alsdat hij niet meer op de vergaderingen 
wenscht te komen bij Telleò Er is waarschijnlijk onenigheid geweest 
tussen de twee genoemde personen. Op de volgende presentielijsten 
van de jaarvergaderingen ontbreekt zijn naam, maar op de lijst van 24 
februari 1934 staat hij weer als voorzitter vermeld. 

Het ontslag van de penningmeester B. Geleijnse had te maken met 
zijn vertrek naar elders. Hij werd uitvoerig bedankt voor al zijn werk 
voor de vereniging. Zijn opvolger werd A.G.de Ruiter. 

Wisselingen in het bestuur waren er veelvuldig en de opkomst der 
leden was op de gewone vergaderingen slecht: ñZaterdag 9 October 
1954(......)Omstreeks 9 uur opende de Vice Voorz. Dhr. J.H.Braber de 
bijeenkomst welke zoo als gewoonlijk zeer bedroevend was (......) 
toen kwam het punt Secretaris aan de beurt we waren allen van 
mening dat het zoo toch niet langer kon nooit geen Notulen, men weet 
niet wat er gebeurd (.......) Na hierover van gedachten gewisseld te 
hebben werd het voorstel gedaan om het te combineeren, dus 
SecrPenn.in een hand. Zoodat ondergetekende er weer voor werd 
aangewezen.ò Aldus secretaris A.G.de Ruiter, die direct meedeelde 
dat hij het tot de jaarvergadering in januari zou doen. Vanaf 13 
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oktober 1956 notuleerde K.R.Janse. Hij was kennelijk tot nieuwe 
secretaris benoemd, maar dit staat nergens in de notulen vermeld. 
Door de slechte opkomst der leden werd besloten in de zomer niet 
meer te vergaderen. In de jaarvergadering van 8 januari 1966 stelde 

A.J.Verboom voor het ledental van 20 naar 30 uit te breiden. In de 
vergadering van 12 december 1970 werd besloten het reglement weer 
te wijzigen: ñ Aldus werd besloten en werden de woorden: ñmoeten te 
Renesse woonachtig zijnò vervangen door de woorden ñmoeten in 
Schouwen woonachtig zijnò. 

Gert van Sluis met stok en de Paasos, die vlak voor Pasen aan de 
Renessenaars getoond werd voor hij geslacht werd. 

 

Steeds vaker werd een eventuele winst niet verdeeld, maar werd 
geen contributie geheven. ñ2 April 1977. De voorzitter (......) deelt de 
vergadering mede dat er niet erg gunstig geloot is. Men bedenke 
echter dat we sinds december 1975 geen contributie meer hebben 
betaald.ò 

Soms raken de gemoederen verhit. ñJaarvergadering op 28 januari 
1978. (.....) Aangezien Dhr.St.v.d.Hoek volkomen reglementair ontslag 
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heeft genomen zou hem het riante kasaandeel van ä4,60 toekomen. 
Enkele leden, waarbij Dhr.K.Janse helemaal wit wordt van kwaadheid 
hebben hiertegen bezwaar. Het bestuur distancieerd zich hiervan 
(.....) Door de stampij komt het gebruikelijke rondje wat later dan 
gewoonlijk.ò                                                                                                                               
Henk Blom (wordt vervolgd) 

Een AED aan de Jacobuskerk te Renesse 
Ja, u leest het goed. Medio december hangt er een heuse AED 
centraal in het hart van Renesse. Aan de Jacobuskerk, dus centraler 
kan het bijna niet. 
 
Een AED is een Externe Automatische Defibrillator. Het is een 
toegevoegde waarde bij hartproblemen. Mond op mondbeademing en 
hartmassage komen op de eerste plaats. Het kan zelfs zo zijn dat 
inzet van een AED niet wenselijk is, maar dat geeft het apparaat zelf 
aan. 
 
Het verlangen was er al een tijdje, echter wij als kerkbestuur dienen 
zuinig te zijn met de ons toevertrouwde middelen. 
Alleen al  in de zomermaanden bezoeken  ruim 10.000 mensen de 
kerk. Om het interieur te aanschouwen, de stiltehoek te bezoeken of 
om een kaarsje te branden. Tijdens de diverse feestdagen, 
zondagsdiensten, rouw-doop-of trouwdiensten, monumentendag en 
kunstschouw is het erg druk in en om de kerk en dus werd al langer 
een AED gewenst. 
 
Door een landelijke actie van de Nederlandse Hartstichting en 
producent Philips kwam de AED in ons vizier. Deze samenwerking 
bood namelijk ú 970,- aan en  dit bedrag moest door inzameling met  
ú 1.500,- opgehoogd  worden. Indien het ons zou lukken om dit 
binnen 30 dagen te realiseren werd  de AED met buitenkast van 
ñonsò. 
 
Door geweldig meedenken en spontane hulp van een 20-tal 
particulieren, gemeenteleden, dorpsgenoten en enkele 
middenstanders om de Kerk is de bewuste ú 1.500,- in zeer korte tijd  
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(8 dagen) opgehaald. Super natuurlijk en wij zijn er heel blij mee. 
Hopen dat ie nooit gebruikt behoeft te worden maar als de eerste 6 
minuten van levensbelang worden hebben wij de mogelijkheid om 
direct te helpen. 
 
De uitdaging die nu volgt is om een aantal vrijwilligers op te doen 
leiden tot AED- of reanimatiedeskundigen. Heeft u kennis van zaken 
en wilt u belangeloos een cursus geven dan horen wij dat graag.  
Wilt u zoôn cursus ervaren dan kunt u zich melden en dan gaan wij 
trachten ook dit te realiseren. 
 
Coördinatie: Lex (mail:lexveenstra0@gmail.com)  

Renessenaars in vroeger dagen 
Door Henk Blom 

Theodorus M. J. Lodewijk (1915-1995)                                                                                                                          
Pieternella J. Hoogenboom (1920-2015)  

Een gesprek met de dochters Cora en Marja levert vele hilarische 
momenten op, want ze zijn opgegroeid in een huis met veel 
vrolijkheid.                                                                                                             
Theo werd geboren in Brouwershaven. Het was een gezin met 4 
kinderen, waarvan vader Machiel ñbie dôn tramò werkte. De kinderen 
moesten, zoals dat vroeger nu eenmaal gewoon en nodig was, veel 
helpen. In de vrije tijd was Theo aan het voetballen in Brouwershaven 
en Zonnemaire en korfballen bij RODA (Recht Op Het Doel Af). Hij 
doorliep de Openbare Lagere School in Brouw en zat toen al vaak in 
de smederij van Provoost. Na de Ambachtsschool werkte hij kort bij 
smid Guequierre in Renesse en in ñde smisseò van Zonnemaire. Korte 
tijd gaf hij ook lessen op de ambachtsschool, maar daar bleek hij te 
zachtaardig en niet geschikt voor. Hij trouwde in 1949 met Pie 
Hoogenboom, die in Looperskapelle was geboren en vijf jaar jonger 
was. In dat jaar werd Cora geboren en twee jaar later Marja.                                                                                                            
Het gezin verhuisde in 1956 naar Renesse, waar Theo smidsknecht 
werd bij Gilijamse. Daar werd het werk alles voor hem. Hij werkte van 
6 uur tot 12 uur, ging dan thuis eten en daarna weer werken van 13 
uur tot18 uur. Sporten deed hij niet meer, maar hij ging ôs zondags wel 
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naar het voetballen kijken. Theo was een tolerante man.  Hij wees zijn 
dochters terecht als ze bij anderen iets gek vonden en er om lachten. 
ñJe moet niemand voor de gek houden.ò Met zijn gevoel voor humor 
zorgde hij vaak voor vrolijkheid. Hij was geen verenigingsmens, in 
tegenstelling tot Pie. Die ging ôs zondags naar de kerk, waar ze wel 
enig opzien baarde, want ze was de eerste vrouw die daar met een 
broek aan i.p.v. een jurk 
verscheen. Ze hielp bij de 
bejaardensoos. waar ze later 
zelf lid van zou worden. 
Natuurlijk was ze ook bij de 
vrouwenvereniging Martha. 

 

 

Ze was soms Sinterklaas, en de begeleidende pieten waren nog 
helemaal zwart. Toen ik haar vroeg om met de hoogste klassen van 
de school mee ñop kampò te gaan bij Bergen op Zoom was ze meteen 
enthousiast en ik heb er heel goede herinneringen aan. ôs Zomers 
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ging ze als het enigszins kon elke dag in zee zwemmen met vloed. 
Dat deed ze tot ze 83 werd. Ze was ook graag in de natuur, wist veel 
van planten en dieren en was lid van de Vogelwacht. Ze ging dan 
graag mee met hun excursies. Ze was gek op schaatsen, tot ze lelijk 
viel, wat erg zeer deed. Toen ze de volgende winter anderen zag 
schaatsen en het zelf niet kon doen deed het weer zeer! Ze was erg 
sportief. Ze reed in haar jonge jaren van Looperskapelle op de fiets 
naar Roosendaal, liep daar mee met een wandeltocht van 35 km. en 
reed daarna welgemoed weer terug naar huis.                                                                                                                                                                                             
Zo gelijkmatig als Theo was, zo impulsief was Pie. Een vrouw van 
wisselende stemmingen. Met verjaardagen, waar ze graag naar toe 
ging, stond ze nogal eens ongeduldig te wachten, want Theo was, ook 
in zijn vrije tijd, altijd aan het werk.  

Hij maakte graag ijzeren beeldjes. Pie zei dan in haar ongeduld: 
Aoltied mâ die beeldjes! Ja, Theo was in huis de stille man, een lezer, 
die toch op de achtergrond invloed had. Pie, met haar drang naar 
gezelligheid, had zich opgegeven bij de VVV Renesse Vooruit. In de 
VVV-krant stond ze vermeld met de toevoeging: in bezit van 2 
kinderledikanten. Dus kwamen daar badgasten op af met kinderen, 
wat Cora en Marja weer ontzettend leuk vonden. Er moest dan in het 
kleine huisje een hele volksverhuizing plaatsvinden: het ene bed naar 
boven en een ander naar benee enz. De badgasten kregen beneden 
de ñgroteò kamer met slaapkamer. Dat kleine huisje was een van de 
bekendste in Renesse, want Pie had de buitenkant volgehangen met 
poppen en klompen. Binnen was het trouwens ook een en al poppen 
en andere kleine frutseltjes.  



- 24 - 

 

 



- 25 - 

 

Achter het huis was een grote lange tuin tot ver in de Lindelaan. Daar 

werkten ze beiden in, maar Pie moest wel alles aangeven: ôt is tied om 
de bakken ope te doen...of: noe mô je zaoje,.. Theo was dan weer 
degene die allerlei praktische zaken bedacht om iets gemakkelijker te 
maken. Hij was ñWilly Wortelò, de uitvinder. Zo veranderde hij een 
pvc-buis met een trechter er bovenop tot opvangapparaat voor de 
rijpe bramen die hoog bovenin de struiken hingen. Even tegen de tak 
tikken en de bramen vielen door de buis naar beneden. Het was 
natuurlijk niet altijd werken. Ze waren van veel verenigingen donateur 
en bezochten de jaarlijkse uitvoeringen. De zaterdagavonden waren 
kaartavonden met buurman Ko v.d.Slikke en ñbureò Adrie. En in 1965 
gingen ze voor het eerst met familie op vakantie: een reisje van 9 
dagen door Nederland met tent en Volkswagenkever. Toen ze 
terugkwamen zagen de dochters voor het eerst dat de handen van 
Theo wit waren. Daarvoor waren ze eigenlijk nooit helemaal schoon 
geweest. Beide dochters herinneren zich goed, dat het thuis geen 
vetpot was, maar dat hun moeder er alles aan deed om de kinderen 
mee te geven wat maar enigszins kon. Toen Cora voor het ñPaasbalò 
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op de HBS een gebreide jurk aan wilde doen, die pas half af was, zat 
Pie de hele nacht te breien, zodat dochterlief er mee naar Zierikzee 
kon. En boven stonden Buismanbusjes, beplakt met pleisters waarop 
de bestemming van het geld stond. Maar als het nodig was voor de 
kinderen kwam er uit alle busjes geld, ongeacht het doel wat er op 
stond vermeld.                                                                                                                                                 
Een tastbare herinnering aan Theo is te zien in het koor van de 
Jacobuskerk. Theo schonk bij zijn pensionering door hem gemaakte 
muurlampen en een grote hanglamp.  

 

Koffiepauzepraat kerkrentmeesters 
De kerkrentmeesters zijn druk bezig met afstemming en coördinatie in 
de Westhoek. Voorbereiden van de actie kerkbalans en evt. 
gezamenlijk uitgeven van het kerkblad. Mede omdat wij in Renesse/ 
Noordwelle veel positieve reacties krijgen over de uitgave Van ôt 
Kerkplein heeft ook dit onze aandacht. Het kerkbestuur heeft in 
principe ingestemd om door te gaan op het pad van een fusie per 1 
januari 2019. 


